
Lezingen van dit weekeinde (6de zondag van Pasen) 
In de eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen horen we dat Petrus en Johannes naar 
Samaria gaan. In die stad heerste grote vreugde omdat diaken Filippus veel mensen had genezen en 
gedoopt. Petrus en Paulus zegenden deze mensen, 'opdat zij de heilige Geest zouden ontvangen. 
Deze was namelijk nog over niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de naam van 
de Heer Jezus. Zij legden hun dus de handen op en ze ontvingen de heilige Geest.'  
In de tweede lezing uit de eerste brief van Petrus roept de apostel ons op Christus met heel ons hart 
te eren. 'Vertel iedereen dat hij je Heer is, en dat je op hem vertrouwt…Misschien zullen ongelovigen 
slecht over je spreken, omdat je als een goede christen leeft. Maar God zal ervoor zorgen dat ze daar 
spijt van krijgen…Bedenk ook: je kunt beter lijden omdat je goede dingen doet, dan omdat je slechte 
dingen doet' (BGT). 
In de evangelielezing volgens Johannes kondigt Jezus bij zijn vertrek een andere Helper aan, namelijk 
de 'Geest van de waarheid'. En: 'Wie mijn gebeden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die 
Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en 
Ik zal Mij aan hem openbaren.'   
Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 66: 'Steekt Gods loftrompet alom op aarde, zingt tot 
eer van zijn naam majesteitelijk'. Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Als iemand mij 
lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden; en Wij zullen tot hem komen.' 
(BGT: Bijbel in Gewone Taal) 


